Sermon a Banneux
Chers pélerins,

Nous voici réunis au pied de notre Mere, la Tres Sainte Vierge Marie, que nous
invoquons a Banneux sous le beau vocable de « Notre-Dame des pauvres ». Nous nous
présentons en effet a elle, pauvres de nos mérites, de nos vertus, de notre charité, mais
certains d’étre enrichis des graces divines par sa méditation et par sa bonté¢ maternelle.

Cette année, nous lui demandons particuliecrement de susciter dans notre district de
nombreuses vocations sacerdotales et religieuses. Je souhaite vous féliciter et vous
remercier d’avoir répondu généreusement a la Croisade des vocations lancée par notre
Supérieur Geénéral. Je remercie également les prétres pour leurs articles, leurs ceuvres,
leurs conférences sur ce sujet. Dieu a récompensé nos prieres puisque nous avons une
entrée au séminaire et une chez les sceurs de la FSSPX.

La croisade pour les vocations met en lumiere une réalité que le monde hait, que I’enfer
craint plus que tout : la virginité consacrée. Honorons la virginité consacrée ! C’est elle
qui a suscité des héros, des Agnes, des Lucie, des Agathe, des Cécile, des confesseurs,
parures de I’Eglise naissante. Notre Seigneur aime cette virginité. Voyez toutes ces Ames
qui I’entourent : la Trés Sainte Vierge Marie toujours vierge, le bon saint Joseph, Jean
I’apotre vierge, Jean le Précurseur. A ceux qui ont embrassé la virginité, Dieu réserve
ses lumieres les plus exquises.

Le monde hédoniste et libéral se moque de la virginité. Quelle illusion ! La virginité
remplit une magnifique mission spirituelle, morale, sociale et politique : elles prient
pour ceux qui ne prient pas, elle incline la miséricorde de Dieu. La virginité est active :
elle enseigne, elle se voue au soulagement des miséres humaines, elle évangélise les
ignorants. La virginit¢é donne I’espérance aux désespérés, elle est féconde car elle
engendre de nombreux enfants a la grace de Dieu.

Chers jeunes, ayez en haute estime la virginité ! Elle est votre plus beau trésor car elle
vous conforme a la sainteté de votre Pére qui est dans les cieux. Ne laissez personne
vous dérober ce trésor ! Prenez garde a ce que le monde met en place pour vous
fragiliser, notamment 1’acceés facile a internet sur votre téléphone portable. Votre
honneur est de vous battre pour garder votre dignité et votre liberté d’enfant de Dieu.
Puissiez-vous présenter ainsi a votre fiancé un cceur pur, puissiez-vous ainsi présenter a
Dieu une ame ouverte a I’appel de la vocation.

Chers parents, votre devoir est de protéger I’ame de vos enfants de 1’outil numérique. Si
vous laissez a vos enfants un accés libre a internet, sans contrdle ni surveillance, vous
les mettez dans une occasion prochaine et grave de péché : c’est une faute grave dont
vous allez devoir rendre compte a Dieu. Mais gardez courage car le combat n’est pas
facile ! Appuyez-vous sur la priere !

Que Notre-Dame de Banneux protége notre district et ses vocations, qu’elle bénisse nos
églises, nos prieurés, nos projets.

Qu’elle nous garde pure de tout péché et I’Eglise fleurira d’ames héroiques qui étendront
le régne du Christ sur la terre.



Beste pelgrims,

Hier zijn we verzameld aan de voeten van onze Moeder, de Allerheiligste Maagd Maria, die
we in Banneux aanroepen onder de mooie titel “Onze-Lieve-Vrouw van de Armen”. We komen
tot haar als armen, ons bewust van onze tekortkomingen, onze verdiensten, onze deugden en
onze liefde, maar vol vertrouwen dat we door haar bemiddeling en moederlijke goedheid
verrijkt worden met goddelijke genaden.

Dit jaar vragen we haar in het bijzonder om vele priester- en religieuze roepingen in ons district
te wekken. Ik wil u feliciteren en bedanken voor uw genereuze deelname aan de
Roepingenkruistocht die door onze algemene Overste is gelanceerd. 1k dank ook de priesters
voor hun artikelen, hun werken en hun conferenties over dit onderwerp. God heeft onze
gebeden verhoord: we hebben een intrede in het seminarie en een bij de zusters van de FSSPX.

De kruistocht voor roepingen benadrukt een werkelijkheid die de wereld haat en die de hel
meer dan alles vreest: de gewijde maagdelijkheid. Eer de gewijde maagdelijkheid! Zij heeft
helden voortgebracht: Agnes, Lucia, Agatha, Cecilia, en vele belijders, sieraden van de jonge
Kerk. Onze Heer houdt van deze maagdelijkheid. Kijk naar de zielen die Hem omringen: de
altijd maagd zijnde Allerheiligste Maagd Maria, de goede heilige Jozef, Johannes de
maagdelijke apostel, Johannes de Doper. Aan hen die de maagdelijkheid omarmen, schenkt
God zijn meest verfijnde licht.

De hedonistische en liberale wereld bespot de maagdelijkheid. Wat een illusie! De gewijde
maagdelijkheid vervult een prachtige spirituele, morele, sociale en politiecke missie: zij bidt
voor wie niet bidden, zij buigt Gods barmhartigheid. Zij is actief: zij onderwijst, wijdt zich aan
het verlichten van menselijke ellende, evangeliseert de onwetenden. Zij geeft hoop aan de
wanhopigen, zij is vruchtbaar want zij baart vele kinderen voor Gods genade.

Beste jongeren, waardeer de maagdelijkheid hoog! Zij is uw mooiste schat, want zij maakt u
gelijkvormig aan de heiligheid van uw Vader die in de hemel is. Laat niemand u deze schat
ontnemen! Wees waakzaam voor wat de wereld in werking stelt om u te verzwakken, vooral
de gemakkelijke toegang tot internet via uw mobiele telefoon. Uw eer ligt in de strijd om uw
waardigheid en vrijheid als kinderen van God te bewaren. Moge u zo aan uw verloofde een
zuiver hart aanbieden, moge u zo aan God een ziel aanbieden die openstaat voor de roeping.

Beste ouders, uw plicht is om de ziel van uw kinderen te beschermen tegen de gevaren van
digitale middelen. Als u uw kinderen onbeperkte toegang tot internet geeft, zonder controle of
toezicht, stelt u hen bloot aan een ernstige en nabije gelegenheid tot zonde. Dit is een ernstige
fout waarvoor u verantwoording zult moeten afleggen aan God. Maar houd moed, want de
strijd is niet gemakkelijk! Steun op het gebed!

Moge Onze-Lieve-Vrouw van Banneux ons district en zijn roepingen beschermen, moge zij
onze kerken, onze priorijen en onze projecten zegenen. Moge zij ons zuiver houden van alle
zonde, en moge de Kerk bloeien met heldhaftige zielen die het koninkrijk van Christus op aarde
uitbreiden. Moge ieder van ons, volgens zijn levensstaat, edelmoedig antwoorden op Gods
roep, onder het waakzame oog van Onze-Lieve-Vrouw van Banneux



