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Thema: de geestelijke roeping – Opwekking vóór de voettocht 

 

1. “Heeft u een verschijning gehad?” 

Toen ik nog priester was in Duitsland: een schoonheidsspecialiste besluit zuster te worden. 

Een heel knappe jongedame! Onmiddellijk: iedereen reageert met protest! Zelfs onder onze 

gelovigen. Een ouder man: “Het is toch … een mooi en levenslustig meisje ...” M.a.w.: “Een 

teken van roeping is: als je er slecht en depressief uitziet.” Een jongedame zegde mij zeker 

géén roeping te kunnen hebben, want ze kon nog altijd verliefd worden. Een jongeman zegde 

óók geen roeping te kunnen hebben, want godsdienst is niet zijn hobby. Die laatste twee 

waren gelovigen uit de kapel waarvoor ik verantwoordelijk ben. Ik dacht: “Of ik hun nu preek 

of niet, ze onthouden blijkbaar niets.” Een dame vroeg mij hoe het met mijn roeping was 

gegaan: “Hebt u Jezus horen roepen of is hij u verschenen?” Nu: nee, maar dit kan natuurlijk 

wél. Bij wijze van uitzondering. Zoals bij de apostel Paulus of bij de H. Bernadette. Ikzelf 

dacht dat men eerst 100% zeker moeste zijn, vóór men een seminarie zou bezoeken. Blijkt dat 

meer dan 50% al genoeg is. Iemand anders meende: “U moet een ongelooflijke aantrekkings-

kracht gevoeld hebben.” Komt voor. Jezus lokt vaak, bijvoorbeeld na de H. Communie: “Zou 

dat niet iets voor jou zijn? Zou het niet mooi zijn?” Maar er komen ook gevallen voor van 

mensen, die eerst niet echt wilden. Zoals de H. Ambrosius. Wat is het dan wel?  

 

2. Roeping: wat?  

1. Definitie. 

Dat ze bestaat leert de Heilige Schrift zélf: Hebreeën 5, 4: „Niemand neemt de waardigheid 

van priester uit zichzelf, maar door de roeping van God.“ Maar: wat is ze? De H. Franciscus 

van Sales: “De geestelijke roeping is de door God ingegeven en blijvende wil, zijn leven 

onverdeeld en volledig aan de dienst Gods en de redding van de zielen te wijden.”  

2. De tekenen Een commissie onder paus Pius X onderzocht het:  

1) Geschiktheid: je moet zo kunnen leven  

2. Goede intentie: God beter dienen, zielen helpen redden en heiligen   

3. Goedkeuring door de Kerk: Pius X: “Niemand heeft recht op wijding of profes, vóór de 

bisschop hem of haar roept.” Oversten moeten goed toezien, dat geen onbekwame of 

gevaarlijke personen op de zielen worden losgelaten. 

4. Geen te gevaarlijke tegen-indicaties: bijvoorbeeld: ouders moeten nog worden verzorgd, 

kinderen nog opgevoed, schulden nog betaald, lopende rechtsprocedures nog afgerond.  Wat 

betreft de deugd: problemen moeten onder controle zijn.  

 

3. Besluit 

1. Ouders: zorg voor een goed milieu: gezond en blij christelijk leven thuis.  

2. Voor degenen, die nog geen levensstaat hebben gekozen: de vraag eerlijk stellen, misschien 

een retraite volgen en een priester om raad vragen.  

3. Wat we nu gaan doen: bidden: Mattheüs 9, 36-38: “De oogst is wel groot, maar arbeiders 

zijn er weinig. Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.”  

 

 Mattheüs 19, 27: nadat de rijke jongeling Jezus toch niet is gevolgd, vraagt Petrus: „Zie, 

wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd; wat zullen wij dan ontvangen? Jezus sprak tot 

hen: Al wie huis, broers of zusters, vader of moeder, vrouw of kinderen of akkers verlaat 

om mijn naam, zal het honderdvoud ontvangen en het eeuwige leven verwerven!”  

 


