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MEDEDELING  
VAN HET MOEDERHUIS 

Op 4 november jongstleden publiceerde het Dicasterie voor de Geloofsleer een 
“leerstellig schrijven over bepaalde mariale titels die verwijzen naar de medewerking van 
Maria aan het heilswerk”. 

Deze tekst, die er blijkbaar op bedacht is “de unieke verlossende bemiddeling van 
Christus niet te verduisteren”, leert dat “het gebruik van de titel ‘Medeverlosseres’ om 
de medewerking van Maria te omschrijven altijd ongepast is” en dat “bijzondere 
voorzichtigheid geboden is bij het gebruik van de uitdrukking ‘Middelares’ voor Maria”. 

Door de traditionele terminologie van de Kerk te karikaturiseren om zich er beter van te 
onderscheiden, en door uitgebreid in te gaan op de moederlijke rol van de Maagd, 
pretendeert deze “Nota” de rol te minimaliseren die God aan zijn Medewerkster heeft 
toevertrouwd in het werk van de Verlossing en het heil van de zielen: enerzijds wordt 
beweerd dat de allerheiligste Maagd Maria niet heeft ingegrepen bij het verkrijgen van 
de genade; anderzijds wordt haar universele en noodzakelijke rol in de uitdeling van 
genaden bijna tot op het punt van ontkenning vervaagd. Men erkent haar alleen nog maar 
een vage rol van moederlijke voorspraak toe. 

Door zijn misleidende waarschuwingen “verduistert” het Dicasterie voor de Geloofsleer 
de unieke medewerking van Onze-Lieve-Vrouw aan het werk van de verlossing. Het 
ontkroont de Maagd Maria en beledigt de goddelijke Wijsheid. Ten slotte schokt het alle 
christenen, die diep geraakt zijn door deze ernstige aantasting van de grootheid van hun 
Moeder, en verontrust zijn dat men haar zending ten aanzien van hun zielen wil 
beperken. 

Diep verontwaardigd en vastbesloten om deze schade publiekelijk te herstellen, nodigen 
de priesters van de Priesterbroederschap Sint Pius X alle bevriende priesters en 
gelovigen uit om zich op zondag 16 november bij hun gebed aan te sluiten. Aan alle 
openbare Missen die zij die dag zullen opdragen, zullen zij een intentie toevoegen ter 
verzoening van de belediging en het schandaal dat is begaan. Na elke Mis zal het zingen 
of reciteren van de litanie van de Heilige Maagd en het Stabat Mater volgen. 

Moge de Maagd, de Medeverlosseres, door haar krachtige bemiddeling de huidige 
duisternis verlichten en het geloof van haar kinderen doen herleven. 

“Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” 
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