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Tijd van epidemie, tijd van genade

Dierbare gelovigen, verlies de moed niet!

Deze tijd van epidemie is een tijd van goddelijke genaden en tegelijkertijd beproevingen. Laten we met 
Gods hulp deze tijd van afzondering, die we niet hebben gekozen, trachten te aanvaarden. Om deze 
spiritueel vruchtbaar te maken, laten we deze tijd ontvangen van God onze Vader, die beter dan wijzelf 
weet hoe met ons om te gaan. Laten we deze met vertrouwen ontvangen.
Het is een tijd van barmhartigheid: loutering en oproep tot de bekering voor een hoogmoedige wereld 
die zich van God heeft losgemaakt. Wij ook, wij moeten ons uitzuiveren. Het merendeel onder ons is 
openbare liturgische vieringen ontzegd, alsook het sacrament van de biecht en van de Eucharistie. Deze 
ontzegging biedt ons de kans om de onmeetbare waarde van deze godsdienstige ceremonieën te bepalen, 
om met meer overtuiging eraan deel te nemen, wanneer de Voorzienigheid ze ons terug wil laten 
bijwonen. In afwachting op die gezegende dag, laten we bidden, bidden, bidden.

Laten we in deze liturgische tijd van de Passie in het spoor lopen van Jezus, die de Calvarieberg 
bestijgt. Door het berouw – en het eerste bestaat erin van ganser harte het tegenwoordige lijden te 
aanvaarden – laten we ons verenigen met Jezus die lijdt en sterft om ons vrij te kopen en om onze 
zonden in onze plaats uit te boeten. Laten we ons richten op een volmaakt berouw over onze zonden, 
over onze beledigingen en onze nalatigheden. Laten we ze herstellen door een zorgzame en toegewijde 
naastenliefde te beoefenen.
Door Jezus zo te volgen in zijn lijden op de Kruisweg tot aan de Calvarieberg zal Hij onze harten 
voorbereiden op de vreugde van zijn glorierijke verrijzenis, die geheel ons leven hernieuwd. Ons leven 
zal voortaan beter dan tevoren gericht zijn op het enige noodzakelijke: de goddelijke Drie-eenheid en de 
glorie die we Hem zijn verschuldigd door ons deugdzaam leven.
Laten we elke dag tot de Heilige Maagd Maria, en in het bijzonder volgende vrijdag 3 april (Feest van 
Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten), het rozenhoedje bidden. Laten we haar vooral aanroepen voor de 
zieken, de stervenden, de bejaarde en afgezonderde mensen. Laten we onze hemelse Moeder bidden ten 
gunste van het medisch personeel en de hulpdiensten, die nu zwaar op de proef worden gesteld.

Zoals jullie, moeten uw priesters hun bezoeken tot het strikt noodzakelijke beperken volgens de 
gezondheidsvoorschriften. Desalniettemin zullen ze zo veel mogelijk blijven langsgaan bij het ziekbed 
van stervenden of ernstig zieken. Ze doen hun best om het contact met jullie te blijven behouden, vooral 
met hen die in grotere nood zijn.
In onze priorijen met religieuzen bidden ze voor jullie, in het bijzonder vóór het Allerheiligste Sacrament. 
Jullie zijn allen toevertrouwd aan de bescherming van de H. Jozef: vanaf zijn heiligdom waakt hij over 
jullie. Wij kunnen hem onze erkentelijkheid betuigen met pracht, wanneer de verlossing komt.
De priesters sluiten zich van ganser harte bij mij aan om jullie te zegenen en jullie te herhalen: 
vertrouwen in Jezus Barmhartigheid, Hij is de overwinnaar op de zonde en de dood.
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P.S. Als deze woorden jullie hebben bemoedigd, houd deze niet 
voor jullie. Bedenk dat anderen hierin ook wat steun kunnen 
vinden. Dus, verspreid ze alstublieft! Apostel zijn kan soms zo 
gemakkelijk zijn... 
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Temps d’épidémie, temps de grâces

Chers fidèles, ne vous découragez pas !

Ce temps d’épidémie est un temps de grâces divines en même temps que d’épreuves. Dieu aidant, 
efforçons-nous d’accepter ce temps de retraite que nous n’avons pas choisi. Pour le rendre spirituellement 
fécond, recevons-le, de Dieu notre Père, qui sait mieux que nous-mêmes comment nous prendre. 
Recevons-le avec confiance.
C’est un temps de miséricorde : purification et appel à la conversion pour un monde orgueilleux qui 
s’est affranchi de Dieu. Nous aussi, nous devons nous laisser purifier. La plupart d’entre-nous est privée 
des cérémonies liturgiques publiques, privée des sacrements de la confession et de l’Eucharistie. Cette 
privation est une occasion de mesurer l’inestimable valeur de ces actes de religion, pour se décider à 
mieux en profiter quand la Providence voudra bien nous les rendre. En attendant, ce jour béni, prions, 
prions, prions.

En ce temps liturgique de la Passion, mettons nos pas, dans ceux de Jésus qui monte au Calvaire. Par la 
pénitence - et la première consiste à accepter de bon cœur les souffrances présentes - unissons-nous à 
Jésus souffrant et mourant pour nous racheter et pour expier nos péchés à notre place. Appliquons-nous 
à une parfaite contrition de nos péchés, de nos offenses et de nos négligences. Réparons-les par l’exercice 
de la charité, attentive et dévouée.
Suivant ainsi Jésus dans la voie douloureuse du Chemin de Croix jusqu’au Calvaire, Il disposera nos 
cœurs à la joie de sa glorieuse résurrection qui renouvelle toute notre vie. Notre vie sera désormais, 
mieux qu’auparavant, axée sur l’unique nécessaire : Dieu-Trinité et la gloire que nous lui devons par 
notre vie vertueuse.
Tous les jours et, plus particulièrement vendredi prochain 3 avril, fête de Notre-Dame de Compassion, 
prions la Sainte-Vierge Marie par le chapelet. Invoquons-la particulièrement pour les malades, les 
agonisants, les personnes âgées et isolées. Prions notre Mère céleste en faveur du personnel médical et 
des auxiliaires mis à si rude épreuve.

Comme vous, vos prêtres doivent réduire leurs sorties au strict nécessaire, selon les consignes sanitaires. 
Cependant, autant que possible, ils continueront à se rendre au chevet des mourants et des malades en 
sérieux danger. Ils font leur possible pour garder contact avec vous, surtout avec ceux qui sont en plus 
grande nécessité.
Dans nos prieurés, avec les religieux et les religieuses, ils prient pour vous, particulièrement devant le 
Saint Sacrement exposé. Vous êtes tous confiés à la protection de Saint-Joseph : depuis son sanctuaire, il 
veille sur vous. Nous saurons lui témoigner notre reconnaissance avec magnificence, quand la délivrance 
viendra.
De tout coeur, les prêtres se joignent à moi pour vous bénir et vous répéter : Confiance en Jésus-
Miséricorde, Il est vainqueur du péché et de la mort.
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P.S. Si ces mots vous ont encouragés, ne les gardez pas pour 
vous. Pensez que d’autres peuvent y trouver aussi un peu de 
soutien. Alors, s’il vous plaît, faites circuler ! Être apôtre, c’est 
parfois si facile...
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